Uitgave nummer 22 - In de stad van die Goude

Het zestigjarig jubileum van die Goude in 1992 vormde aanleiding voor het
herstellen van een traditie uit de beginjaren van de vereniging: het publiceren
ppemmal an artikelen over een verscheidenheid van onderwerpen. Belangrijker nog, met

die Goude het oog op de toekomst, was het bij elkaar brengen van mensen die zich
bezighielden met de bestudering van het Goudse verleden. Initiatiefnemer voor
deze twee-en-twintigste bundel in de serie Bijdragen, die de titel In de stad van
die Goude meekreeg, was het bestuurslid N.D.B. Habermehl. Het benaderen van
potentiéle auteurs resulteerde in vijftien nog niet eerder gepubliceerde artikelen
over onderwerpen als het kasteel, de ruimtelijke ontwikkeling van het woonhuis,
pelgrimstochten naar Jeruzalem, loterijen en glasschenkingen, het leven en werk
van drukker Jasper Tournay en de vrijmetselaars.

Sommige bijdragen snijden nieuwe onderwerpen aan, terwijl anderen een samenvattend beeld
geven van een episode of gebeurtenis uit het verleden, waarover fragmentarisch al het een en
ander bekend was.

Dit boek is te koop bij de boekenstand van die Goude (op zaterdag in het Stadhuis) en via het
contactformulier. Als u hiervan gebruik maakt, vul dan het hummer en de naam van het boek in en
uw naam en adres.

Leden betalen € 10,00; niet-leden betalen € 11,00.


http://www.diegoude.nl/contact/

