Uitgave nummer 24 - Kunst in de schuilkerken

De grote hoeveelheid bewaard gebleven kerkzilver, paramenten, schilderijen en kerkmeubilair,
afkomstig uit de schuilkerken, was voor Xander van Eck aanleiding om juist in Gouda een onderzoek
in te stellen naar de kunstwerken en voorwerpen van kunstnijverheid van de katholieke schuilkerken
in de zeventiende en achttiende eeuw. Deze studie resulteerde in een proefschrift dat, gezien het
belang ervan voor Gouda, in 1994 is opgenomen als vier-en-twintigste bundel in de serie Bijdragen.
Het boekwerk omvat een veelheid van onderwerpen die met de ondergrondse katholieke
geloofsbeleving samenhangen zoals: het optreden van de plaatselijke overheid tegenover de
verboden kerkelijke organisatie; de kunst in de schuilkerken; klopjes, ongehuwde vrouwen die een
onmiskenbaar aandeel hadden in de organisatie van de parochies; de strijd tussen de reguliere en
de seculiere pastoors.

Dit boek is te koop bij de boekenstand van die Goude (op zaterdag in het Stadhuis) en via het
contactformulier. Als u gebruik maakt van het contactformulier, vul dan het nummer en de naam
van het boek in en uw naam en adres.

Leden betalen € 10,00; niet-leden betalen € 11,00.


http://www.diegoude.nl/contact/

