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De vijftigjarige herdenking van de bevrijding was voor die Goude aanleiding om 
in nauwe samenwerking met het Zuid-Hollands Verzetsmuseum in 1995 het boek 
Gouda in de Tweede Wereldoorlog samen te stellen en op te nemen als vijf-en-
twintigste bundel in de reeks Bijdragen. Het meeslepende verhaal wordt in 
chronologische volgorde verteld door M.J. van Dam. Twee thema’s krijgen in een 
afzonderlijk hoofdstuk bijzondere aandacht: de activiteiten van de Goudse 
illegaliteit, beschreven door H.J. Maarsingh, en het trieste lot van de Goudse 
joden, dat wordt behandeld door H.C.van Itterzon. In een bijlage zijn de namen 
opgenomen van de in Gouda woonachtige of verblijvende joden, die in de 

oorlogsjaren zijn omgekomen.   

Weinig door die Goude uitgegeven werken hebben zoveel aftrek gevonden als dit boek. Vandaar dat 
in 2006 een herdruk is verschenen dankzij de inzet van hoofdredacteur Rinus van Dam, die de 
bewerking van de tekst voor zijn rekening nam. De talloze aanvullingen en correcties van mensen 
die de oorlog zelf hebben meegemaakt zijn hierin verwerkt. Tevens is in deze herdruk de tekst op 
onderdelen aangevuld en verbeterd, is er meer plaats ingeruimd voor foto's en is de lijst met namen 
van in de oorlog omgekomen joodse Gouwenaren bijgewerkt. In 2012 verscheen opnieuw een 
herdruk. Rinus van Dam schreef het nawoord, naar aanleiding van het boek 'De schrik van Gouda' 
van Jan Kompagnie.   

Dit boek is te koop bij de boekenstand van die Goude (op zaterdag in het Stadhuis) en via het 
contactformulier. Als u gebruik maakt van het contactformulier, vul dan het nummer en de naam 
van het boek in én uw naam en adres.  
 

Leden betalen € 25,00; niet-leden betalen € 29,90.    

 

http://www.diegoude.nl/contact/

