Uitgave nummer 31 - Goudse Glorie

Tekst op de achterflap:

"....Het verleden van Gouda ligt op straat. Letterlijk en
figuurlijk. De geur van vroeger dringt zich in vele gedaanten
op. Het zijn niet alleen de fraie monumenten die getuigen van
de doorleefdheid van de stad. Er zijn ook talrijke kleine
sporen uit vervlogen tijden behouden gebleven. En er zijn de
oude en iets minder oude Gouwenaren, die de herinnering aan
het leven en werken in de stad bij zich dragen en
doorvertellen. Daarmee ligt een schat aan '‘Gouds Glorie' voor
het oprapen. Verslaggever Ton Sevenhoven heeft dit op

geheel eigen wijze gedaan...."

Sevenhoven heeft, eerst voor het weekblad Goudse Post en nu met dit boek ook voor Historische
Vereniging die Goude, zijn impressies en herinneringen van mensen en monumenten in Gouda aan
het papier toevertrouwd. Als geboren en getogen Gouwenaar kan hij daarbij voor een belangrijk
deel putten uit zijn eigen geheugen. Daarmee geeft Goudse Glorie een kleurrijk beeld van de meer
recente, naoorlogse geschiedenis van Gouda en zal het een feest van herkenning en nostalgie zijn
voor iedereen die deze stad in zijn hart heeft gesloten.

Dit boek is te koop bij de boekenstand van die Goude (op zaterdag in het Stadhuis) en via het
contactformulier. Als u gebruik maakt van het contactformulier, vul dan het nummer en de naam
van het boek in én uw naam en adres.

Leden betalen € 15,00; niet-leden betalen € 20,00.



