Boeken

Op gewijde grond gebouwd
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Open Monumentendag, die dit jaar voor de zeventien-
de keer werd gehouden, verschijnt steevast een boekje waarin de Goudse gebouwen en
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andersoortige monumenten aan bod komen die een relatie
hebben met het landelijk gekozen thema. Deze boekjes hebben
inmiddels een bijzonder fraaie vormgeving gekregen en zijn
rijk geillustreerd met foto’s in zwart-wit en zelfs in kleur. Voor
de tekst is al vele jaren hetzeltde schrijversduo verantwoorde-
lijk, oud-archivaris Henny van Dolder-de Wit en
archeoloog/leraar klassieke talen Henkjan Sprokholt. Deze
combinatie staat garant voor een overdaad aan onderhoudende
verhalen en oorspronkelijk illustratiemateriaal. Ook hun
nieuwste monumentenboekje, dat aanhaakt bij het landelijke
thema ‘Religieus erfgoed’, vormt in beiderlei opzicht weer een
juweeltje. Monumentendag van 1991 kende weliswaar een ver-
gelijkbaar thema (Gouda: stad van kerken, kapellen en torens),
maar het boekje dat N.D.B. Habermehl bij die gelegenheid
samenstelde was nog veel meer een geillustreerde wandeling
dan een handzame informatiegids.

In Op gewijde grond gebouwd wordt in krap tachtig pagina’s een volledig overzicht gege-
ven van alle monumentale gebouwen in Gouda die een religieuze functie hebben of
hadden. Dan gaat het om enkele tientallen monumenten van grote en kleine betekenis,
die niet aan de lezer worden gepresenteerd in de vorm van een droge opsomming. Zij
zijn verpakt in een chronologisch verhaal over de lotgevallen van de vele religies die
Gouda in de loop der eeuwen binnen de poorten gehad heeft. Na een inleiding over de
kerstening van Europa komen de Goudse monumenten in beeld, uiteraard te beginnen
met de vroegste voorloper van de Sint-Jan die in 1336 voor het eerst genoemd wordt.
Na een schets van de eerste kerken tot ongeveer 1380 volgen nog drie hooldstukken,
verdeeld over de periodes 1380-1572 (een vroom stadje), 1572-1798 (geloofsonvrij-
heid) en 1798-heden (vrijheid van godsdienst). Het laatste monument dat daarbij aan
bod komt is de achterzijde van het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente aan de
Turfmarkt, waar de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente bijeenkwam onder leiding van
een ‘dominee’ Kloot. Het gebouw werd om die reden in de volksmond weinig prozaisch
aangeduid als de Klotekerk.

Dat in diezelfde kerk van de Vrije Evangelische Gemeente van 1798 tot 1950 de joodse
synagoge gevestigd was, wordt door de auteurs allerminst over het hoold gezien. Want
hoewel het leeuwendeel van de genoemde monumenten bestaat uit kerken en kloosters,
worden monumenten van andere dan christelijke kerkgenootschappen eveneens onder
de aandacht van de lezer gebracht. Zo ook de drie moskeeén die de stad inmiddels telt.
Bijzondere waardering verdient ook dit jaar de wijze waarop het boekje is geillustreerd.
De afbeeldingen zijn overvloedig - maar liefst 117 atbeeldingen, waarvan 10 in kleur -
en origineel. Er zitten niet eerder of zelden gepubliceerde foto’s bij, zoals van een kleur-
rijke processie van katholieke Belgen op de Kleiweg in 1916, van het rijke interieur van
de kerk van de Minderbroeders aan de Hoge Gouwe en - op de omslag - een tekening
van een niet uitgevoerd restauratieplan voor de Agnietenkapel. Het is voor Gouda te
hopen dat beide auteurs hun vruchtbare samenwerking nog geruime tijd zullen conti-
nueren. (Paul H.A.M. Abels)

Henkjan Sprokholt, Henny van Dolder-de Wit, Op gewijde grond gebouwd. Goudse gebedsplaatsen door de
eeuwen heen Stichting Open Monumentendag (Gouda 2005) ISBN 90-74878-14-8 10 euro.
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Een handvol erfgoed

Al jarenlang deed in het cultureel-historische wereldje van Gouda het gerucht de ronde
dat het jaarboek van het Historisch Platform Gouda op punt van verschijnen stond.
Precies vijf jaar geleden ontstond dat Historisch Platform, waarbij zo'n veertien cultu-
reel-historische verenigingen uit Gouda zijn aangesloten. Met de oprichting op 6 sep-
tember 2000, op initiatief van Marjo van Loon, tevens de eerste voorzitter, werd beoogd
de erfgoedsector als geheel en de organisaties afzonderlijk te versterken. Op het
moment dat menig historisch belangstellende aan het verschijnen van het boek ging
wanhopen kwam het zowaar toch uit. Heel slim wordt dan ook niet meer gesproken
van een jaarboek maar van een ‘eerste lustrumbundel’. Daaruit vloeit de verwachting
voort dat er meerdere lustrumbundels zullen verschijnen. De druk tot een jaarlijkse pro-
ductie wordt zo verbreed tot een verplichting, die eens in de vijf jaar moet worden
nagekomen, hetgeen de samenstellers meer lucht en ruimte geeit.

Wie van de auteurs
precies aan welke
organisatie verbon-
den is, wordt in het
midden gelaten. De
oogst bestaat uit tien
artikelen die zeer
verschillend van aard
zijn, maar -uiteraard-
alle Gouda betreffen. De archeologie is met twee bijdragen goed vertegenwoordigd, er is
aandacht voor de begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat en voor kunstwerken in de
Janskerk, de Turfmarktkerk en museumgoudA, het Binnenhavenmuseum wordt belicht,
landkaarten worden toegelicht en de bibliotheek van het Streekarchief wordt onder de
oep genomen. Ondanks de wat lange aanloop is ten slotte ook een interessant artikel
opgenomen over Gouwenaars tegen wil en dank, waarmee woonwagenbewoners aan
onder meer de Eerste Moordrechtse Tiendeweg (en niet Tiendweg, zoals hardnekkig
wordt geschreven) worden bedoeld.

Het geheel is al met al een ratjetoe van artikelen geworden, maar wel een heel aardig en
hoeiend ratjetoe. Omslag en opmaak van het boek zien er zeer aantrekkelijk uit, de arti-
kelen zijn, ook zonder rode draad, doorgaans heel informatief, kortom: met belangstel-
ing wordt naar het volgende jaarboek, pardon, de tweede lustrumbundel uitgekeken!
(Jan H. Kompagnie).

Ewoud Mijnlieff e.a. (red.), Een handvol erfgoed. Vijf jaar Historisch Platform Gouda (Gouda 2005) ISBN
90-810107-1-9 15 euro.

Sint-Janskerk

Via de kosterij en het archief van de Sint-Janskerk worden regelmatig vragen gesteld
over onderwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de kerk. Dat betreft
begraven, grafkapellen, toren, klokken, predikanten en vele andere zaken. Wij vestigen
daarom nog eens de aandacht op het boek van Henny van Dolder, waarin deze onder-
werpen worden beschreven: De St.-Janskerk te Gouda. Mensen en monumenten in een oude
stadskerk. Hoewel het in 1993 is verschenen is het nog steeds het enige boek dat uitge-
breide informatie geeft over allerlei zaken binnen de oudste parochiekerk van de stad.
Het kost 15,35 euro en is verkrijgbaar in het winkeltje van de kerk, van maandag tot en
met zaterdag geopend van 10.00-16.00 uur. Een aanrader voor wie meer wil weten over
Gouda’s mooiste monument!
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