
Uitgave nr. 46: “Geschiedenis van Gouda” 

Auteurs: Paul Abels, Bianca van den Berg, Christiaan van der Spek, Henkjan Sprokholt, 

Marianne van der Veer en Ronald van der Wal, met Eelco Beukers als eindredacteur. 

Historische reconstructietekeningen van de hand van Paul Becx. 

 

Gouda heeft een bewogen geschiedenis. Al in de 

middeleeuwen beleefde het een gouden Eeuw - dat het 

mooiste middeleeuwse stadhuis van Holland juist in 

Gouda staat, is geen toeval. In de zestiende en 

zeventiende eeuw speelde de stad een opmerkelijke 

rol in de strijd voor religieuze vrijheid. En rond 1900 

was Gouda een industrieel centrum van belang. Maar 

de stad heeft ook perioden van verval, diepe armoede 

en hoge misdaadcijfers gekend. Dit boek vertelt het 

verhaal over deze turbulente geschiedenis. Over de 

ontwikkeling van ridderhoeve tot diverse stad. Over 

helden als Erasmus, Coornhert en Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. Over 

ondernemers, voorgangers en bestuurders. Maar ook over gewone Goudse mannen en 

vrouwen: hoe zij hebben geleefd en hoe zij betrokken waren bij de stad. Een geschiedenis van 

meer dan 750 jaar, die getuigt van de veelzijdigheid en veerkracht van de Gouwenaars. 
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