Lezing 23 mei 2022 door Paul Abels
Gouda zoekt ruimte (1572)

‘Het stadsbestuur dat op 21 juni 1572 besloot koning
Philips Il te verlaten en de zijde van Willem van Oranje te
kiezen, ondanks de in overgrote meerderheid
spaansgezinde en katholieke bevolking van Gouda, deed
dit mede vanwege de voordelen. Gouda zocht naar
fysieke, religieuze, economische en politieke ruimte en
heeft na “de overgang” op al deze terreinen de geboden
mogelijkheden volop benut. In dit proces waren mensen
als theoloog en graveur Dirck Volckertsz Coornhert,
predikant Herman Herbers en stadspensionaris Francois
Vranck van groot belang.’

"Mijn ztey

is vrij,

Op 23 mei jl. gaf kerkhistoricus en medeauteur van
Geschiedenis van Gouda Paul Abels in Concordia een lezing
getiteld ‘Gouda zoekt ruimte’. Hierin vertelde hij over het
gemak waarmee geuzenleider Adriaen van Swieten (1532-1584) met amper honderd man de stad
innam (‘Gouda heeft nooit verzet gepleegd tegen aanvallers en is daarom ook nooit verwoest’), hoe
het geweld tegen katholieke geestelijken en burgers leidde tot twee (mislukte) pogingen om de stad
terug te voeren naar koning Philips I, en hoe de stad in die roerige jaren na 1572 in menig opzicht
ingrijpend veranderde.

Abels: ‘De kloosters namen in de dichtbebouwde stad veel ruimte in en het kasteel was een symbool
van extern gezag, dus zodra het kon, werden kasteel en naastgelegen minderbroederklooster
gesloopt. De afbraak van het kasteel was illegaal want dit behoorde aan de landsheer maar werd
gerechtvaardigd door een zogenaamd bevel van Willem van Oranje. Het klooster van de
minderbroeders of franciscanen werd gesloopt omdat zij werden gezien als helpers van de ook in
Gouda gehate Inquisitie. Na de sloop van het kasteel kon de Nieuwe Veerstal worden aangelegd
waar schippers van buiten de stad konden afmeren. De Noodgodskapel op de Haven en de
Remeynskapel op de Nieuwehaven zijn ook snel afgebroken omdat ze het scheepvaartverkeer
hinderden. Zo kreeg Gouda extra fysieke ruimte. Andere kloosters en kapellen zijn later gesloopt
dan wel herbestemd.’

De zoektocht naar
religieuze ruimte
betekende vooral het
nastreven van vrijheid
van consciéntie
oftewel het zich
verzetten tegen
gewetensdwang.
Rooms-katholieken,
doopsgezinden,
lutheranen, calvinisten
en andere gelovigen
moesten in Gouda
vreedzaam naast
elkaar kunnen bestaan
en hun geloof kunnen
belijden. Deze
principiéle opstelling
werd de stad in de
Staten van Holland
niet in dank
afgenomen (‘de
plakkaten tegen katholieken werden in Gouda niet gehandhaafd’). Zij leunde sterk op het
geestelijke erfgoed van Erasmus en Coornhert en kwam tot uiting in de aanstelling van gematigde




predikanten die niet de Heidelbergse Catechismus predikten. De eerste was de oud-monnik Herman
Herbers, die in Gouda zeer populair werd. Na diens dood verscheen het boekje Korte
Onderwijsinghe der Kinderen inde Christelijcke Religie, dat ook wel de Goudse Catechismus werd
genoemd.

Op politiek gebied zocht Gouda ruimte om zelf besluiten te kunnen nemen oftewel stedelijke
autonomie. Mr. Francois Vranck werd aangesteld als stadspensionaris en hij moest deze autonomie
in de nieuwe Republiek der Zeven Verenigde Provincién bepleiten en verdedigen. Vranck (1555-
1617) schreef in 1587 zijn zgn. Corte Vertooninghe (ook wel Deductie genoemd), in feite de
Onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek. Hij zette hierin uiteen waarom standen en steden
geen soeverein vorst nodig hadden en zichzelf konden besturen. Ook verzette hij zich namens
Gouda met succes tegen aanleg van de Hildam die de verplichte doorvaart overbodig zou maken en
schreef hij in 1587 het zgn. Goudse Vredesplan dat echter volstrekt kansloos was in de Staten van
Holland.

Met het zoeken naar economische ruimte doelde Abels op de bierexport die door de Opstand en het
daarmee gepaard gaande verlies van de Vlaamse afzetmarkt een enorme dreun kreeg. Gouda had
nieuwe ondernemingen nodig die voor werk en welvaart zorgden. Engelse huurlingen brachten de
pijpenmakerij en Vlaamse vluchtelingen de lakenmakerij en tapijtweverij. De laatsten vonden
veelal een onderkomen in de geconfisqueerde kloosters. Hun komst had echter wel een onverwacht
gevolg. Abels: ‘Zij waren vanwege hun streng protestantse sympathieén uit de Zuidelijke
Nederlanden gevlucht, en wilden niets weten van de vrijzinnige prediking in de Sint-Janskerk. In het
conflict tussen Van Oldenbarnevelt en de remonstranten enerzijds en prins Maurits en de
contraremonstranten anderzijds, waarbij Gouda aan de kant van de eersten stond, kozen zij voor de
op centralisatie aansturende Maurits en hielpen daardoor mede de Goudse vrijheid om zeep. In 1618
verving Maurits bepaalde Goudse regenten door nieuwkomers die hem steunden en werd de
stedelijke autonomie uitgehold.’

(Jean-Philippe van der Zwaluw, tekst en foto 2, Gert Jan Jansen / foto 1)



